Effeta, Ga open
Meestal zeqg je als vader of ouder, hou even je mond
Ouderen het gehoor apparaat aan of rondzingen

Maar open gaat heeft iets te maken

met het doorbreken van inzicht en wijsheid

Hoe kan je wijs worden, hoe kan je inzicht verwerven?

De afgelopen zondagen hoorden we over de wijsheid van de wet.
En als je wijs bent dan volg je die wet

He lijkt zo eenvoudig, maar ja hoe ga je open

Hoe worden je de ogen geopend

Voor God, voor Jezus, voor de weg.

Volgens mij heeft het iets te maken met een woord dat je pakt
Dat nabij is dat je kan open breken.

Het deed mij denken aan Maarten Luther King

| have a dream.

En gelijk komt dat beeld naar boven die zwarte Dominee.
Met die droom wist hij mensen wakker te schudden

Open te breken opdat ze zich zouden gaan inzetten

Een wereld waarin zwarten en witten gelijke rechten zouden
hebben.

Een mooie droom of een illusie zullen de tegenstanders zeggen.
Misschien is juist president Obama juist de verwezenlijking van die
droom van Matrtin Luther King.

Het deed mij denken aan Paus Johannes XXII|
Met zijn agoirnamento, het bij de tijd brengen van de kerk
Veel heel veel mensen ging er een wereld open

Of is het misschien een gebeurtenis die je open maakte:

Ik weet nog dat ik in de jaren tachtig met de fiets naar Taizé ben
geweest, met een groepje van de Pax Christi folluw up.

De rust en sereniteit, het gebed, en het reciterend zingen

Zijn geweldige ervaringen.

Zo indrukwekkend kan religie zijn,

verbinding leggen tussen de dragende grond,

waar je letterlijk op zit en

het beeld van God dat je zelf ook bent.

Ons samen zijn, zou ook iets openbrekend moeten hebben,



He, daarmee ga ik aan de slag.

Maar dikwijls ben je opgenomen in de beslommeringen van alle
dag. En luister je maar met een half oor

Godsdienst misschien als pure plicht, gewoonte, rituele voltrekking
Van iets waarvan je wel een vermoeden hebt, maar geen bewijs,
gevoel. Eerder lijk het tegendeel waar te zijn,

dat we berichten horen die ons leven bedreigen

onze grond tot een bom maken om terug te denken aan de
discussie over de opslag van CO2 hier in Barendrecht.

Jesaja 34, die hieraan vooraf gaat,
vertelt juist over dat negatieve leven, daar heeft de bijbel weet van,
dat de geschiedenis ook negatief kan aflopen.

Maar Jesaja 35 opent weer een nieuwe toekomst,

Zegt ons aan dat er tekenen zijn waarop we mogen vertrouwen dat
God met ons bezig is. De blinden gaan zien, de doven haar horen,
onze God is een betrokken God, die van zich laat horen.

Dat laten horen is een belangrijke categorie

Want steeds wanneer er iets nieuwe begint

Is het iets dat ons toevalt.

Augustinus is er ook zo’'n voorbeeld van

Hij kende de bijbel, maar toen hem werd verteld

tole e lege, neem en lees, kwam hij pas tot begrip

kon het woord zich verdiepen en werd hij een andere mens,
een drager van het woord.

Marcus heeft wat dat betreft een hele belangrijke catechetisch
handreiking gedaan, namelijk eerst het horen en dan het spreken
Nadat God gevraagd is

In een commentaar van een landelijke dagblad stond het deze
week ook te lezen, het toevallen van een ontdekking

Als je gelooft dat God er is, dan mag je vermoeden dat hijj iets je
laat toevallen, dat hij je probeert open te breken

Toch zou ons samenzijn iets daarvan mogen hebben,

Van het sprankelende, van het geraakt worden, van het open
gaan. En weet wel dat dit een van de belangrijkste ervaringen is in
het leven, dat het leven open gaan, je zou het haast kunnen
omschrijven als een verliefd worden.



De chemie veroorzaakt een proces waar geen houden meer aan
is, net alsof je een mentos is een fles cola doet, het spuit er uit,
Degene die kinderen hebben zullen het wel gezien hebben op

klokhuis.

Het openingslied verwijst er naar, naar het open gaan en het leven
wat dan begint. Je zou het kunnen lezen als een effeta-gebed.
Het is goed om dat te herlezen en horen hoe we kunnen open

gaan, naar God en naar onze naaste.
En zo eindigt dat openingslied:

Zo vloeit er ook een stroom vol leven
in elke mens, in jou en mij.

een droom die speelt, je doet bewegen,
je weerbaar maakt,

oneindig, echt en vrij.

't is de kracht die je doet leven,

‘t is de kracht die je diep voelt

‘t is de wil die je doet groeien

zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo ‘n kracht.

Ook in jou leeft zo ‘n kracht.

Moge deze kracht is ons worden opgewekt.

Amen.

Pastor Ton Halin



